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Donateursbericht         Kampen, juni 2010 
 

Wandeling Venestraat - Graafschap 

 
Zoals velen van u – die de wandeling op 12 juni hebben meegelopen – hebben kunnen ervaren was 
de wandeling weer een groot succes. Opnieuw lukte het Theo met zijn verhalen om iedereen te 
boeien. Zelfs vanuit een woning in de Venestraat werd goed meegeluisterd en gereageerd. Zowel de 
start als het einde van de wandeling was in de prachtige koffiekamer  
van de PTHU. Een prachtige omgeving waar het goed toeven is en de 
koffie  met cake en het  drankje na afloop weer goed waren verzorgd. 
Precies op  tijd  werd  gestart in  de  Samuel  Goudsmithof, vernoemd  
naar een  Joodse Schrijver in Kampen geboren (1884) en opgegroeid. 
Er werd nog even stilgestaan bij de uitbouw van de Bovenkerk waar- 
van het niet  bewezen is dat deze uitbouw er  historisch ook bij hoort. 
Vervolgens werd de Venestraat bekeken. De Venestraat was in de 19e  
en 20e eeuw de straat van de kleine Kamper middenstand. De groente- 
winkels van Van Marle, de winkel van juffrouw Struik (klosjes garen e.d.), een muziekhandel, drogist, 
schoenmaker Schut, kapper Van ’t Veen, loodgieter Grootjen, bakker Van Dijk zullen vele Kampenaren 
nog kennen. In de loop der jaren is de straat gerenoveerd tot een harmonieus geheel. Met name aan 
het prachtig onderhouden huis (hoek Venestraat/Muntplein) werd aandacht besteed evenals aan de 
woning van slager Goudsmid (geen familie van de schrijver) met  de Davidster in de topgevel (nr. 11). 

Ook werd nog even stilgestaan bij een project waarbij SSK nauw betrokken is 
geweest. Op de plaats waar nu YFC zit en de fysiopraktijk, stond vroeger een 
pand waarin ondermeer de BickBar (snackbar) en Le Mirage (discotheek) 
gevestigd was. Na een brand in dat deel van de straat kreeg het huidige 
project gestalte. De Venestraatzijde werd zoveel mogelijk gerestaureerd. De 
achterzijde van het project in de Bovenhofstraat is modern. Uiteraard heeft 
e.e.a. plaatsgevonden met de inzichten van die tijd. Nu zouden we een aantal 
zaken vast weer anders hebben aangepakt. De volgende 
plaats om even stil te staan was de brug. Vandaar is er 
goed zicht  op het Oorgat en de  stadsgracht de Burgel  

die hier een natuurlijke loop heeft.  Ook zijn vanaf hier de  muurreclame Bussink en 
en het bord de Witte Swaene wellicht vernoemd naar de poort die hier ooit heeft 
gestaan goed te bekijken. Verder werd ook  nog aandacht besteed  aan het lint 
van woorden. Op de kademuren van de Burgel aan de zijde van de Vloeddijk is 
door een kunstenaar destijds een project gemaakt.  We zullen proberen om de 
betekenis van de woorden binnenkort op onze website uit te leggen. Al verder 
wandelend bereiken we de Graafschap, destijds de belangrijkste toegangsweg 
naar Kampen, vandaar de breedte. Ook hier was veel kleine middenstand. Ook is er een logement 
gevestigd geweest  en een stalhouder.  Verder ook een smederij en wagenmakerij. Bekende namen: 
bakkers Braaksma en Lageweg, slager Bastiaan, groenteboer Witteveen, kleermaker Koekoek, 
Hensbergen tabak, Grootenhuis kruidenier gevestigd in “Het huis met de Dolfijnen”. Ook hier 
herinneren  muurreclames  aan vroeger tijd.  Verder wandelend  kwamen we  bij  de  villa’s  Burghout  

en Mary waarover ook het nodige te vertellen viel. De deur van Mary 
w  was open zodat prachtige kamers voor ons exclusief te bewonderen 
was.   waren. Vandaar richting Molendwarsstraat en Molenstraat. De plaats 
waa  waar vroeger een molen heeft gestaan en welke Kamper herinnert 
zicg  zich de oude gymzaal niet die werd afgebroken zodat kinderen ook 
daat  daar nu kunnen spelen. Een verrassend kijkje werd vervolgens 
genomen genomen in de Molenhof een pleintje binnen een nieuwbouwproject 
op  op de plaats van garage Van Marle, dat inmiddels vrijwel gereed is. Er 
w  werd op veel plaatsen nog hard gewerkt en ingericht. De middenstip 
va  van het plein is een oude molensteen, hoe toepasselijk gevonden. 

 

 

 

 

 



 

 
In 1880 werd op dit terrein de oudste Kamper zuivelfabriek gesticht. In 1916 werd het de Coöperatieve 
Stoomzuivelfabriek "De IJssel”; die eind jaren twintig is omgedoopt in Coöperatieve Fabriek van 
Melkproducten "De Delta". Ook toen was er veel overlast  voor omwonenden  waardoor in 1933 de 
melkfabriek verhuisde naar de IJsseldijk. Een inmiddels ook omstreden plek met overlast voor 
omwonenden. De fabriek kende een hoge fabriekspijp uit 1924, waarover notaris Pel de anekdote  
vertelde dat tijdens koninginnedag in één van de oorlogsjaren door o.a. Frans Gunnink de Nederlandse 
vlag boven door de pijp is gestoken en vervolgens fier wapperde, waarna zij vele van de stijgbeugels 
hebben weggezaagd, waardoor de vlag moeilijk te bereiken was, hetgeen uiteraard door de bezetter niet 
werd gewaardeerd. Vervolgens wandelden we verder langs het oude Pesthuis (hoek 
Molenstraat/Vloeddijk) naar ons eindpunt in de Prinsenstraat, maar niet zonder ook nog even aandacht te 
hebben besteed aan het grote project dat daar met medewerking van SSK is gerealiseerd. Eén van de 
meest gefotografeerde Kamper plekjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herstel Oudestraat 119, Olde Vleijshuus 
 
Momenteel wordt hard gewerkt aan  het  herstel van één van de oudste gevels in Kampen,  het pand 
waarin chinees-restaurant Kota Radja is gevestigd.  De werkgroep Projecten van onze  stichting steekt 
momenteel vele vrije uren in het begeleiden van de werkzaamheden die ertoe moeten leiden dat het 
pand weer oude praal en pracht vertoont. Het  fragment  van de gevel dat u  op de foto  ziet  zal ook  
    worden hersteld, zodat in  de toekomst  het  “verbandje” om de poot 
    van de leeuw  niet meer nodig zal zijn.  De werkzaamheden  zullen in 
    de  komende  maanden  hun  beslag  vinden  zodat  de  gevel tijdens 
    Open Monumentendag 2010 weer  in volle  glorie  te  bewonderen zal 
    zijn.  Op deze  wijze wordt  ook 11 september 2010 weer een dag om 
    naar uit  te  zien. Natuurlijk  kunnen  onze  donateurs  eind  augustus  
    een  bericht verwachten  met een  uitnodiging  om,  zo mogelijk, aan- 
    wezig te zijn. 
 

 Jaarverslag 2009 

 

Door een periode van ziekte en revalidatie van de secretaris zal het jaarverslag dit jaar helaas later 
verschijnen dan zoals de laatste jaren gebruikelijk was, in de maand juni.  
 

Donatie 
 
Langs deze weg willen wij u ervan op de hoogte brengen dat wij binnenkort de toegezegde donatie 
voor 2010 zullen incasseren. Dit geldt uiteraard alleen voor de donateurs die ons hiertoe hebben 
gemachtigd. De donateurs die geen machtiging hebben afgegeven treffen bijgaand een verzoek aan 
om hun donatie 2010 via de bank aan ons te willen  
overmaken,  voor zover zij  dat  inmiddels nog niet 
hebben gedaan. 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

namens het bestuur van SSK 
 

Annie van ’t Zand 
secretaris 
 
 
 
 
Foto’s wandeling: Jo Kleinmeulman 

 

   

 


